
Er zijn al heel wat oorlogen geweest om dit kleine stukje 

land, ik noem er een paar:

- De Suez-oorlog in 1956

- De Zesdaagse oorlog in 1967

- De Uitputtingsoorlog in 1968

- De Yom Kippoer-oorlog in 1973

- De Golfoorlog in 1991

En ga zo maar door.

Het is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen dat er 

zoveel te doen is omtrent deze Stad. Jeruzalem wordt 

zowel door de Joden als Moslims gezien als hun Heilige 

Stad.

De hoogste leider van Iran: Ayatollah Khamenei, heeft zo 

rond 2018 gezegd dat Israël de komende 25 jaar niet zal 

overleven. Ook vindt hij dat Iran een grote rol moet spelen 

bij de vernietiging van Israël. Dit zijn opvallende uitspraken; 

hoe komt er weer vrede?

Israël, het beloofde land door de God van de Bijbel aan de 

Joden gegeven is kent momenteel helemaal geen vrede. 

Moslims en Joden staan recht tegenover elkaar. Hoe het 

verder zal gaan weten we niet precies. Waar we wel zeker 

van waarheid kunnen zijn, zijn de profetieën die 

opgeschreven zijn in onze Bijbel. De Bijbel verteld ons dat 

de verstrooide Joden zullen terugkeren naar het land en 

dat kunnen we al jaren met onze eigen ogen waarnemen.

De andere nog niet vervulde profetieën zullen in vervulling 

gaan, want God is trouw. Hij zal zich houden aan het 

verbond wat Hij gesloten heeft met Israël, Hij zal allen weer 

bijéénbrengen en er komt een tijd dat iedere knie zal 

buigen voor Jezus.

De Bijbel roept ons op om te bidden om vrede voor 

Jeruzalem; de God van Israël roept ons op op te bidden 

voor vrede. Bid je mee?

Arno Kruit

Bid om vrede voor 

Jeruzalem!

Bid om vrede voor Jeruzalem,

Psalm 122:6a (HSV)

Sinds het ontstaan van de staat Israël op 14 mei 1948 is er 

veel ophef en conflict rondom dit stuk land. Een land dat 

een oppervlakte heeft van zo'n 21 duizend vierkante 

kilometer. Ten opzichte van haar omringende landen is 

Israël erg klein. De omringende moslimlanden hebben 

namelijk een oppervlakte van maar liefst 21,96 miljoen 

vierkante kilometer. Dat is een erg groot verschil. Hoewel je 

dan zou verwachten dat grote landen zoals deze, geen 

interesse zouden tonen in een land dat ongeveer duizend 

keer zo klein is, is dat niet zo. Er is een grote strijd over het 

in omvang piepkleine land: het land Israël. 

De hoofdstad van Israël, Jeruzalem, betekent in het 

Hebreeuws "Stad van Vrede". Vrede zou je het nu niet echt 

kunnen noemen; per dag is er een grote stroom aan 

berichten die ons bereiken over de oorlog in Israël. Het is 

moeilijk om uit deze chaos een goed verhaal op te maken. 

De berichten spreken elkaar vaak tegen, waardoor er bijna 

niet na te gaan wat feit en fictie is. Wat ook opvalt is dat 

de berichten die rechtstreeks uit Israël komen zo anders 

zijn dan de berichten die via de media ons bereiken. De 

grote vraag rijst: "Wat is waar?" Verdeeldheid wordt 

gezaaid tussen pro-Israëlisch en pro-Palestijns en vrede 

lijkt verder weg dan ooit.

Sinds 7 oktober 2023 is er weer oorlog en vallen eraan 

beide kanten veel (onschuldige) slachtoffers. Is er veel 

verwoesting en er zijn beschuldigingen van beide kanten. 

De onderhandelingen hebben nog steeds geen vrede 

opgeleverd. Hamas, de Islamitische verzetsbeweging, vindt 

dat onderhandelen over vrede niet nodig, want Arabieren 

en Israëli's kunnen niet samenleven in een land, laat staan 

naast elkaar bestaan.
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Agenda bijeenkomsten:

Woensdag 23 oktober

Woensdag 27 november

Meer info: www.vastegrond.org

Getuigenis cursist,

In 2023 werd ik door een vriendin uitgenodigd om mee te 

gaan naar een profetische avond. Ik had er wel eens over 

gehoord, maar zelf nooit één bezocht.

Ik ontmoette daar een enthousiaste, humoristische man, 

die met zijn beide benen op de grond, maar vol passie en 

overtuiging het werk voor de Heer stond te doen.

Zijn naam is Arno Kruit en samen met de hulp van zijn 

gezin origaniseert hij één woensdagavond in de maand een 

Profetische avond. Waarbij hij gezalfd is met een Woord 

van de Heer, voor een ieder persoon.

Dat doet hij samen met zijn dochter Tabita, die óók deze 

zalving van Profetie mag uitdragen. Zij zijn samen een 

prachtig Team en duidelijk verbonden met elkaar door én 

met de Heilige Geest.

Buiten deze avond heeft Arno óók een Profetische 

Toerusting School: Vaste Grond, waar mensen zich verder 

kunnen laten onderwijzen en uitstrekken naar het 

Profetische, wat de Heer, het allerliefst in een ieder van ons 

wil activeren en ontwikkelen.

Dat wilde ik heel graag en dus we kregen één 

zaterdagochtend in de maand, méér kennis en diepgang 

over wat het Profetische nu betekent en hoe het werkt. Ik 

genoot altijd nog het meest wanneer Arno een verhaal van 

één van de Profeten aan ons voorlas. Vooral de manier van 

vertellen, met een toefje Arno humor, maakte het altijd tot 

een heel fijn, gezegend en gezellig samen zijn.

Ik wil deze mogelijkheid, om deze lessen bij Arno te kunnen 

volgen dan ook ècht aanprijzen. Ook dit jaar zie ik uit naar 

hoe we nóg meer de diepte van het Profetische in mogen 

gaan, om nog beter te leren de Stem van de Here te mogen 

leren verstaan en daarmee ook het werk van de Heer willen 

uitdragen naar de mensen om ons heen.

En natuurlijk blijven we ook één keer in de maand naar de 

Profetische avond gaan, waar het allemaal voor mij begon.

Noor Soeterboek

http://www.vastegrond.info


Meer artikelen lezen?
www.vastegrond.org

Schipbreuk 

Eerder deze week was ik door het boek Timotheüs aan het 

lezen en kwam dit vers tegen:

En behoud het geloof en een goed geweten. 

Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het 

geloof schipbreuk geleden.

1 Timotheus 1:19 (HSV)

Het vers viel mij erg op. Ik vroeg me af wat Paulus precies 

bedoelde met 'schipbreuk lijden'. Wat is de diepere 

betekenis erachter? Ik voelde me door God geleid om er 

dieper in te duiken. 

Wat ik ironisch vond is het feit dat Paulus zelf schipbreuk 

heeft geleden. Dus om mijn eerste puzzelstukje in dit 

verhaal te vinden besloot ik te gaan lezen waar Paulus het 

zelf letterlijk meemaakte.

Dit staat in Handelingen 27 waar Paulus gevangen was 

genomen en op een schip naar Rome zou gaan, om daar 

veroordeeld te worden. Paulus heeft de bemanning al 

gewaarschuwd: ze zouden veel verliezen en stranden op 

een eiland. Maar de bemanning negeerde zijn 

waarschuwing. De winden en golven worden hevig en 

steeds meer spullen worden overboord gegooid, om het 

schip lichter te maken. Op een gegeven moment ziet de 

bemanning een eiland in zicht. Ze besluiten de ankers los te 

laten en naar het eiland te gaan. Alleen dat gaat al gauw 

mis. Het schip komt vast te zitten en breekt in tweeën. Wat 

blijkt nou? Het punt waar zij hun ankers hebben gelegd is 

plek waar twee zeeën elkaar ontmoeten.

Wat houdt zo'n punt dan in? Ik besprak dit met mijn 

moeder en zij gaf aan dat ze een dag geleden nog een 

artikel had gezien over een wetenschappelijk onderzoek 

naar zo'n punt. De golven die op zo'n punt ontstaan werden 

'monstergolven' genoemd. Die zo hoog als een flatgebouw 

kunnen worden. Deze ontstaan wanneer er twee of 

meerdere zeestromen elkaar tegen komen. De golven 

botsen tegen elkaar aan, waardoor ze niet overslaan en 

dus ontzettend hoog worden. 

Ook geeft Paulus aan dat de bemanning steeds meer 

spullen overboord gooide om het schip lichter te maken om 

de golven te weerstaan en niet te kapseizen. Het is 

belangrijk dat wij als christenen onze morelen niet 

overboord gooien. We moeten bij het standpunt blijven dat 

God van ons vraagt, ook al wordt het moeilijk. Ook al lijkt je 

hele leven te kapseizen, vasthouden aan de normen en 

waarden die God gesteld heeft is van cruciaal belang om 

een schipbreuk te voorkomen. 

Dat even terzijde, wat zouden twee zeestromen of twee 

zeeën die elkaar tegenkomen nou geestelijk kunnen 



Profetische Tijden

Valt het jou ook op? Mensen die niet vragen naar hoe het 

gaat met een ander en die weglopen terwijl andere mensen 

hulp nodig hebben? De Bijbel heeft het al voorgezegd: in de 

eindtijd zal de liefdeloosheid toenemen.

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de 

liefde van velen verkillen.

Mattheüs 24:12 (HSV)

Het is opvallend dat de wereld in een korte tijd zo snel aan 

het veranderen is. De corona pandemie heeft daar onder 

andere aan bijgedragen. Mensen zijn steeds meer op 

zichzelf gericht. Door de maatregelen die genomen waren 

mensen steeds meer alleen en bleven binnen. Mensen 

werden vaak onbewust weerhouden van het opzoeken van 

de medemens. Om betrokken te zijn met elkaar. De 

tijdelijke sociale beperkingen hebben een impact gehad op 

de betrokkenheid naar elkaar. Het medeleven voor de 

mensheid heeft een dreun opgelopen.

Het is me al een aantal keer overkomen dat ik al lopend 

over straat constateerde dat de trauma helikopter was 

uitgevlogen en onderweg was naar een ongeval. Soms laat 

ik dan vallen, "tjonge dat is niet best, ik hoop maar dat het 

goed komt met deze persoon." Na dat uitgesproken te 

hebben reageerde een voorbijganger met de woorden: "Ach 

het is ver van mijn bed." Zulke uitspraken raken mij diep, 

want het gaat hier om een ziel. Een ziel die wel of niet 

veilig is in Christus. Mijn gebed is dat de Heere ons voorziet 

van kracht om ook in deze tijd een licht voor Hem te zijn.

Dit geldt zeker niet voor ieder mens er zijn nog steeds 

mensen die voor elkaar willen zorgen en medeleven hebben 

met elkaar, maar het valt op dat dit aantal mensen sinds 

de pandemie is afgenomen.

Arno Kruit

inhouden? Terwijl ik met mijn moeder sprak over de 

monstergolven herinnerde ik me een filmpje die ik eerder 

die dag had gezien. Die ging ongeveer zo:

"Laten we ons eens een geestelijke situatie voorstellen. Er 

is een hek en daaraan zitten twee kanten, de ene kant is 

van God en de andere kant van satan. God zegt tegen een 

man, kom bij mij en dan ben je veilig dan vind je rust. Satan 

zegt kom bij mij dan geef ik je alles wat je hartje wil. De 

man lacht en gaat op het hek zitten. Nu komt er een dag 

waarop de duivel hem stevig vastgrijpt bij de arm en hem 

naar zijn kant trekt. De man zegt, hoe kan dit nou? Ik had 

toch een beetje van Jezus en een beetje van jou. Waarop 

de duivel grijnst en zegt: "Het hek is van mij."

Tot slot heb ik hieronder drie punten opgeschreven die het 

verhaal bij mekaar brengen. Drie lessen die wij kunnen leren 

over ''schipbreuk lijden in geloof”  volgens Paulus. 

1. Een geloof leidt schipbreuk als een persoon niet 

duidelijk kiest tussen God en satan.

2. Gooi niet je morelen overboord om de storm te kunnen 

weerstaan.

3. Laat je anker niet zakken tussen God en satan in .

Hoe voorkomen wij een schipbreuk? Maak geen 

compromissen met de duivel. Sta voor wat je gelooft, ook 

in de storm. Ook als je denkt dat je gaat kapseizen. God zal 

bij je zijn, zolang jij Hem niet loslaat, zal Hij jou nooit 

loslaten. En heeft jou geloof schipbreuk geleden? God 

staat met wijde armen op je te wachten. Er is niets wat jij 

kunt doen, wat Hij niet zal vergeven. Dus als jij strandt op 

een eiland roep dan de naam van Jezus aan. Want Hij 

houdt nog steeds van jou. 

Tabita Kruit

Verder werken mee:

- Dik Bakker

- Ulfert Molenhuis

- Arianne den Ridder

- Tabita Kruit

- Ruth Kruit

Alle bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend uit de 

Herziene Statenvertaling. (Bron: Copyright ©2010/2016 

Stichting HSV)
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Contact: info@vastegrond.org



“Jaag de liefde na en 
streef naar de geestelijke 
gaven, en vooral daarnaar 

dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1

Website: www.vastegrond.org

E-mail: info@vastegrond.org
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