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Is wandelen in geloof
noodzakelijk in het jaar
2022?

Voor het nieuwe jaar moest ik denken aan het volgende

bijbelgedeelte:

2 Korinthe 5:6-9 (HSV)

6 Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat
wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn
van de Heere, 7 want wij wandelen door geloof, niet
door aanschouwen. 8 Maar wij hebben goede moed
en wij hebben er meer behagen in om uit het
lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. 9
Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend,

hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.

Bij het nadenken over dit bijbelgedeelte kwam er bij mij de
volgende vraag naar voren: “Is wandelen in geloof
noodzakelijk in het jaar 2022?" Laten wij samen eens

nadenken over deze vraag.
2021

Het afgelopen jaar hebben we men z'n allen veel
verandering gezien en meegemaakt. Veranderingen die niet
altijd even leuk waren en het vroeg van ons veel geduld en
aanpassingsvermogen. Het samen komen van de
gemeente ging niet meer op de manier die wij gewend
waren. Sommige gemeenten gingen de diensten zelfs
online houden. Afstand houden en contacten verminderen
was de norm geworden. Deze veranderingen bleken vaak
moeilijk na te leven. Aardse dingen begonnen te wankelen
en fundamenten werden geschud om dan nog maar even
niet te spreken over instorten. Onze maatschappij is

compleet veranderd in één a twee jaar tijd.

De tijd waarin we nu leven stelt ons nog een vraag: “Waar
draait het nu echt om in het leven?” Wetende dat we niet
bestemd zijn voor een aards koninkrijk, maar voor een

hemels Koninkrijk. Een Koninkrijk wat wij nu nog niet zien,

maar wel in geloven.
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Hebreeén 11:1 (HSV)
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men

hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

We verwachten een hemels Koninkrijk; we verwachten een
Koninkrijk wat wij nu nog niet zien. Waarom verwachten wij
dit? Heel simpel: omdat God dit zelf heeft uitgesproken.
Wij geloven in iets dat wij en anderen nu nog niet zien en

dat biedt ons hoop voor de toekomst.

2 Korinthe 4:18 (HSV)

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de
dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet
ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar

de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Romeinen 8:25 (HSV)
Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten

wij het met volharding.

Als wij in geloof wandelen en hopen op hetgeen wat wij
nog niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Ik
denk dat dit ook nodig is, want wij weten dat de zichtbare
dingen tijdelijk zijn, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig
(2 Korinthe 4:18). Wat we zien is dus tijdelijk; het zal ooit
een keer vergaan. Hetgeen wat wij niet zien is eeuwig en
leeft al in ons hart en zal in de toekomst verschijnen.
Hetgeen wij niet zien betreft dus onze toekomst. Wij
geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Het vertelt ons
dat wij leven uit geloof. Alles wat we namelijk niet uit
geloof doen is zonde (Romeinen 14:23b). 1 Petrus 1:18
vertelt ons dat wij vreugde zullen ontvangen, omdat wij in

lemand geloven en liefhebben Die wij niet gezien hebben.

In deze nieuwsbrief:

Gebed
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Wie is deze lemand? Je raadt het al: het is Jezus Christus,

de Zoon van God.
2022

We zijn nu met z'n allen aanbelandt in het jaar 2022. Een
jaar wat misschien nog veel meer van ons geduld en
aanpassingsvermogen gaat vragen. Hoe gaan wij dit
nieuwe jaar in, hoe gaat u het nieuwe jaar in? Als wij het
jaar ingaan met het zien op aardse zaken, dan kan het wel
eens een heel moeilijk jaar gaan worden, maar als wij het
jaar ingaan door te hopen, te geloven en te verwachten
hetgeen wat wij nu nog niet zien; dan mogen wij leven uit
de kracht van God. Hiermee kunnen we dan het nieuwe
jaar ingaan met vreugde in de wetenschap dat wij samen

met Jezus het nieuwe jaar aankunnen!

Als wij hetgeen wat wij niet zien met volharding blijven
verwachten dan komt er een moment waarop gaat
gebeuren wat dit bijbelgedeelte ons verteld; dan zullen wij
ons lichaam verlaten en mogen wij verblijven in de
aanwezigheid van onze Heer voor eeuwig: want afwezig uit

het lichaam is aanwezig zijn bij God.

u

Nu even terug naar de vraag die ik het begin stelde: “Is
wandelen in geloof noodzakelijk is het jaar 20227 Ja, ik
denk van wel. Laten wij zien op onze Heiland de HEERE

Jezus Christus.

Arnofauil;

Gebed van Jabes

1 Kronieken 4:10 (NBG1951)

Jabes nu riep de God van Israél aan met de
woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn
gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer
van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En

God schonk wat hij had gevraagd.

Is dit niet een mooi gebed om elke dag tot onze Vader te
bidden? Is het een goed idee om dit jaar voor de Here ons
gebied te vergroten en de verlorenen met het evangelie te

bereiken? Doet u mee?

» Profetische Woorden

Mijn kinderen, is het niet zo dat mijn Woord de

waarheid is? Om deze waarheid te ontdekken heb je
mijn Geest nodig: de Leraar die je de hele Bijbel kan
onderwijzen, Hij die jouw de Bijbel kan uitleggen. Die

heb je nodig.

Nu zijn er helaas vele herders en leraren actief die niet
de gehele waarheid onderwijzen. Ze brengen mijn

kinderen in verlegenheid. Deze herders en leraren doen
de waarheid geweld aan door eigen inleg en verzinsels.
Sommige zijn er zelf bewust op uit om mijn schapen te

misleiden.

Maar mijn kinderen, is het niet zo dat mijn Woord
waarschuwt voor deze herders en leraren? Is het niet zo
dat alles wat je te horen of te zien krijgt getoetst dient
te worden aan mijn Woord? Zeker in de tijd waarin jullie
nu leven. Toets hetgeen wat je wordt aangereikt. Mijn
Geest is daar om je te helpen. Mijn Geest zal je leiden
in de waarheid. Mijn Geest is degene die je de waarheid

en ook het verborgen manna kan laten zien.

Het wordt tijd, mijn kinderen, om samen met Mij in het
Woord de waarheid te blijven zoeken. Herders, eigenlijk
wolven in schaapskleren, hebben genoeg vernietiging
aangebracht. Voor hun zal het oordeel gaan komen

zoals Ezechiél al profeteerde.

Ga in gebed en bidt tot Mij om inzicht, zodat je de
wolven kunt ontwijken. Ik help je graag, want |k heb je
lief.

(Ontvangen van de Heilige Geest op 6 januari 2022)
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‘Jaag de liefde na en
streef naar de geestelijke

gaven, en vooral daarnaar
dat u mag profeteren.”

1 Korinthe 14:1
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