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      Het evangelie is harder 
nodig dan ooit te voren
Vandaag de dag leven wij in een tijd waar mensen in 

onze omgeving door de corona crisis de moed verliezen. 

sommige verkeren in grote nood en kunnen nog maar 

nauwelijks het hoofd boven water houden. Juist nu is er 

een boodschap van hoop nodig. 

Het evangelie van Jezus Christus
in de eerste plaats is boodschap die de wereld nodig heeft 

het evangelie van Jezus Christus. Jezus is onze enige hoop. 

Hij alleen kan ons redden van de zondelast. Alleen Hij geeft 

ons eeuwig leven, want Hij is de weg de waarheid en het 

Leven. Hij alleen is het die ons kracht kan geven om in 

deze tijd standvastig te kunnen zijn. Hij is de enige die ons 

werkelijk kan vullen met vreugde, vrede en innerlijke rust. 

Vrijmoedigheid
Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente 

van de Thessalonicenzen (hoofdstuk 2), dat God hem 

de vrijmoedigheid heeft gegeven om het evangelie te 

verkondigen. Dit doet hij te midden van veel strijd (vers 

2). Paulus zoekt niet het welbehagen van mensen, nee, hij 

zoekt het welbehagen van God (vers 4).  Ook zoekt Paulus 

geen eer van mensen (vers 6), nee, hij is vol verlangen 

om het evangelie te delen (vers 8).  Paulus spreekt met 

vrijmoedigheid.  en met deze vrijmoedigheid verkondigt hij 

de blijde boodschap. 

Dit was ook aanwezig bij Petrus en Johannes. in Handelingen 

hoofdstuk 3 lezen wij dat deze twee discipelen naar de 

tempel gaan. in de tempelpoort zit een man die vanaf zijn 

geboorte kreupel is. Ze komen aan bij de poort waar deze 

man zit. samen kijken ze de man doordringend aan en dan 

zegt Petrus: “Kijk ons aan”. De kreupele man kijkt hen aan, 

omdat hij verwacht iets van hen te ontvangen. wat hierna 

volgt is geweldig. in vers 6 (HsV) mag Petrus genezende 

woorden naar hem uitspreken. Petrus zegt dan: “Zilver en 

goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam 

van Jezus Christus de Nazarener sta op en ga lopen!” Op 

dat zelfde moment wordt de kreupele door Jezus genezen. 

Zijn voeten en enkels worden stevig. Hij springt op en gaat 

lopend met Petrus en Johannes de tempel in.  De aanwezige 

menigte ziet de genezen man God loven terwijl hij samen 

met Petrus en Johannes over het tempelplein loopt. De 

mensen stromen samen, waardoor Petrus en Johannes 

de mogelijkheid krijgen om het evangelie te verkondingen. 

Dan spreken ze met vrijmoedigheid het evangelie van 

Jezus Christus.

Vervolgens lezen wij in hoofdstuk 4 dat deze twee  discipelen 

gevangen genomen worden terwijl zij tot het volk op het 

tempelplein spreken. Zij worden de volgende dag door de 

sadduceeën en de schriftgeleerden verhoord.  Ook dan 

spreken zij onverschrokken over hetgeen wat Jezus voor 

deze kreupele man gedaan heeft.  De schriftgeleerden en 

anderen staan verbaasd over de vrijmoedigheid waarmee 

Petrus en Johannes tot hun spreken. Zij kunnen niets tegen 

hen inbrengen, omdat de man die genezen is naast hen 

stond als een getuige van de waarheid. er is geen twijfel 

mogelijk dat wat ze vertelden ook werkelijk gebeurt is. 

De schriftgeleerden hebben een andere manier nodig om 

Petrus en Johannes het zwijgen op te leggen. Ze besluiten 

dat de twee het evangelie niet meer mogen verkondingen. 

Nadat Petrus en Johannes zijn vrijgelaten gaan zij naar hun 

eigen mensen. Zij zoeken dan het aangezicht van God en 

bidden dan de volgende woorden zoals geschreven staat in 

vers 29-30. “Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en 

geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord 

te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en 

er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van uw 

heilig Kind Jezus.” Tot slot mijn vraag aan jou: Bidt jij ook 

om vrijmoedigheid?



Bid om vrede voor Jeruzalem, 
laat  het goed gaan met hen 
die u liefhebben 
Psalm 122:6 (HSV)

 

De Bijbel leert ons om te bidden voor het volk israël. Op een 

moment in mijn leven begon God met mij te spreken over 

Zijn stad; namelijk Jeruzalem. Deze woorden werden mij 

door middel van de gave van profetie aangereikt. “Bid elke 

dag voor de vrede van Jeruzalem en dan zal de hemelse 

vrede op je neerdalen”. 

Dit was wel een uitdaging voor mij, maar een uitdaging die  

door de Heere wordt aangereikt ga ik niet uit de weg.  Dus 

begon ik elke dag voor de vrede van Jeruzalem te bidden. 

in het begin leek het alsof er niets gebeurde, maar nadat 

ik een periode elke dag voor de vrede van Jeruzalem en 

het volk israël gebeden had daalde de hemelse vrede 

op mij neer. Dit was een geweldige ervaring. Het is een 

enorme zegen als de bovennatuurlijke vrede van God op 

je neerdaalt. uit eigen ervaring kan ik zeggen dat als je 

elke dag bidt tot de Heere om vrede voor Jeruzalem, de 

hemelse vrede op je zal neerdalen.

Het volk israël heeft ons gebed hard nodig. Daarom vroeg ik 

aan de studenten van de profetenschool om een profetisch 

gebed voor israël te schrijven.  Hieronder vind je een gebed 

van een van de studenten, welke ik met toestemming heb 

mogen plaatsen. 

Eén wereld regering?

Wellicht heb je gehoord van de term “The Great 

Reset” of “The Fourth Industrial Revolution” 

(“de Grote Reset” of “de Vierde Industriële 

Revolutie”). Deze termen duiken steeds 

vaker op in de media en zijn afkomstig van 

het World Economic Forum. Op hun website 

(www.weforum.org/great-reset/) presenteert 

het forum hoe zij de economie van de wereld 

drastisch willen veranderen. Klaus Schwab, 

Prins Charles, Bill Gates, George Soros, Dr. A. 

Fauci en vele anderen hebben een donkere 

agenda. De plannen moeten leiden tot één 

wereldregering

Deze economische verandering wordt niet 

altijd “The Great Reset” genoemd, het doet ook 

wel de ronde onder de naam “agenda 2021” of 

“agenda 2030”. Er wordt ook vaak gesproken 

over de nieuwe wereldorde. Wereldleiders 

spreken zich steeds meer uit over deze plannen. 

En zij noemen het “Build Back Better”. 

De agenda houdt in dat er geen privaat bezit 

meer bestaat, het christendom in het verleden 

ligt en het einddoel bereikt kan worden: een 

éénwereldsysteem. En dat is niet alles; er komt 

één munteenheid en een nieuw electronisch 

bank systeem etc.  Maar zover is het nog niet Er 

is namelijk nog een dwarsliggende partij. Deze 

mensen zijn, je raad het al, de christenen.   

Mijn advies dan ook aan jou om zelf hier 

onderzoek naar te doen, zodat je niet voor 

verrassingen komt te staan.  Zo de Heere wil in 

een volgende nieuwsbrief misschien meer over  

deze ontwikkeling.

Profetische 
gebeden 
voor Israël



Gebed voor Israël
Heer mijn God hoor naar mijn luide smekingen, hoor Here 

naar mijn gebed. u bent een rechtvaardig God, u hebt 

een welgevallen aan allen die uw wetten en verordeningen 

onderhouden. Maar Here wij hebben uw wetten en 

verordeningen met de voeten getreden en hebben 

gezondigd tegen u o Here. wij hebben andere goden 

nagelopen en hen gediend, ook hebben we niet geluisterd 

naar uw profeten die u naar ons toe hebt gezonden om ons 

te bekeren van onze boze wegen. 

wij zijn ontrouw aan u en aan uw woord. wij staan te 

schande voor alle volken en een groot onheil is over ons 

gekomen dat door uw profeten is voorzegd. Bij u Heer is er 

vergeving, maar wij luisterden niet naar uw stem. Daarom 

kwam al dit onheil over ons en uw woord gesproken door 

uw profeten kwam over ons, grote verdrukking, weggevoerd 

naar een vreemd land, verstrooid over de ganse aarde. Dit 

uitzonderlijke onheil kwam over ons. 

en toch bekeerden wij ons niet van onze ongerechtigheden, 

onze zonden door acht te slaan op uw waarheid, uw woord, 

uw wetten en verordeningen. wij luisterden niet naar uw 

stem. welnu Heer breng een keer over uw volk, dat u met 

machtige hand uit egypte hebt geleid. 

wend uw toorn af van Jeruzalem, van israël. O Heer, hoor 

toch naar uw knecht, naar mijn luide smekingen. Hoor nu 

Here en keer om en laat alle verwoestingen aangericht 

herstelt worden, laat uw grootheid weer gezien worden 

door uw volk o Here. Talm niet langer o Here, vergeef nu, 

hoor nu en handel nu o Here mijn God. en laat uw naam 

weer groot klinken in israël. Dank u Vader in Jezus Christus 

naam.

Geschreven door Ludo van den Kerkhof

wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen stuur ons dan een  mail 

naar info@vastegrond.info.

Bid om vrede voor Jeruzalem, 

laat  het goed gaan met  hen die 

u liefhebben.

Bezoek onze website
Lees meer op

www.vastegrond.info



“Jaag de liefde na en 
streef naar de geestelijke 
gaven, en vooral daarnaar 

dat u mag profeteren.” 

1 Korinthe 14:1
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